
Nieuws voor onze sponsorkinderen 

Deze keer een nieuwsbrief met post vóór 
onze sponsorkinderen, want post krijgen 
is erg leuk, maar post versturen ook. De 

kinderen van groep 1 en 2 zijn druk bezig 
geweest voor onze sponsorkinderen. Hun 
namen zijn wel een beetje moeilijk om te 

onthouden, maar iets moois maken, 
 dat kunnen ze wel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook voor Sandra een 
envelop vol moois. Deze 
brief gaat helemaal met 

het vliegtuig naar 
Guatemala 

Gundrappalli 
zal het vast 
fijn vinden 
om deze 
mooie 

placemat te 
gaan 

gebruiken 

Joseph en Danna 
waren jarig. De 
kinderen van 

groep 2 maakten 
mooie vlaggetjes 

voor ze 

Ook de kinderen van groep 5 zijn 
aan de slag gegaan. Een mooie 

brief schrijven is nog niet zo 
makkelijk. In groepjes bedachten 

ze wat ze allemaal op zouden 
schrijven. Het resultaat:  
vijf mooie brieven met  

vijf prachtige tekeningen. 

Omdat het bijna 
Pasen is maakten 

we ook een mooie 
Paas-kleurplaat. 

Daar zal Diego erg 
blij mee zijn 

Groep 1 werkt 
over de post en 
zij hebben alle 

brieven naar het 
postkantoor 

gebracht. 
 


